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Beste leden,

Als dit nieuwe contactblad bij u op de mat valt is het kerstfeest en de 
jaarwisseling ook wel alweer voorbij. Ik wil jullie allemaal , namens het 
bestuur, een gelukkig en vooral een gezond nieuwjaar toewensen.

Als vereniging kunnen we spreken van een geslaagd jaar. Hiervoor wil ik 
iedereen die hier aan mee geholpen hebben, hartelijk danken. Een speciaal 
woord van dank aan onze vrijwilligers die geheel belangeloos hun 
medewerking verlenen om al onze activiteiten te doen slagen. En waardoor 
wij onze contributie ook zo laag mogelijk kunnen houden. Nogmaals dank. 

Bij het aanmelden van de activiteiten gaat er helaas nogal eens wat mis. Mijn 
advies is dan ook, een beroep op uw kinderen of mantelzorger te doen, zodat 
je geen activiteit hoeft te missen. En bovendien levert dat voor ons dan ook 
nog eens minder gedoe op om mensen na te bellen. Mocht dit niet lukken doe 
dan een telefoontje naar een van de bestuursleden. Verder is het bestuur al 
weer bezig om de activiteiten voor 2026 te organiseren. 

Verderop in het contactblad is een voorlopige activiteitenkalender geplaatst 
en kun je al een keuze maken.

Op de valreep is het nog net gelukt, om een verslagje van het kerstgebeuren, 
in het contactblad op te nemen. 

Ik hoop dat ik weer veel leden mag begroeten op een van onze activiteiten in 
ons jubileumjaar. In 2026 viert de AGV haar 50 jarig bestaan wat groots 
gevierd gaat worden en waarvan de voorbereidingen in volle gang zijn.

Wij hopen u allen te zien op onze activiteiten.

Jullie voorzitter,

Jo Beekers



Kienen in de Lisse

Elke 1e en 3edonderdag van de maand. 

Start om 14.00 uur tot ca 16.15 uur.

Datums zijn: 15 jan. 5 ‐ 19 febr. 5 –19 mrt. 2– 16 apr. 7 –21 mei. 4 –18 juni. 
   

 2 – 16 juli. 6 –20 aug. 3 –17 sept. 1 – 15 okt. 5 – 19 nov. 3 – 17 dec.

Al deze datums zijn onder voorbehoud.

In deze periode hebben we gelukkig geen overlijdens te melden.





Kerstviering 2025

Het, door ziekte uitgedund bestuur van AGV, heeft van 19 december 2025 
wederom een mooie en gezellige dag weten te maken. Allereerst was het de 
dag waarop de kerstpakketten gemaakt en uitgedeeld moesten worden. 

De drie nog overgebleven bestuursleden moesten de kerstpakketten maken 
voor degenen die zich hiervoor van te voren aangemeld hadden. Deze 
bestuursleden hebben heel goed werk geleverd en weer een mooi kerstpakket 
samengesteld. Een woord van dank namens de leden. Na het afhalen van de 
pakketten was het zo weer tijd om aan de kerstviering te beginnen. 

Zaal van Hoek moest nog even aangepast en aangekleed worden, maar daarna 
kon men de gasten verwelkomen. Ook hier waren het dezelfde drie 
bestuursleden, aangevuld met Franka Bakens, die er in geslaagd zijn, in 
samenwerking met pastor Schoevers en de groep Vur Mekaar, er weer een 
gezellige kerstviering van te maken. 

Deze keer werd er voor gekozen om dit weer in de vorm van een gebedsdienst 
te doen en het was wederom een waar succes. De pastor had zijn eigen 
inbreng en droeg in deze dienst thema's aan waar de mensen na de dienst nog 
over zaten te praten met elkaar. Ook werd er even stil gestaan bij de leden die 
ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. De pastor vulde de dienst met grappige 
anekdotes over zijn kerstboom kopen en zetten, in de pastorie van Ommel. 

De viering stond in het teken van licht. Er stonden op de tafel allemaal led 
kaarsjes die op verzoek van de pastor ontstoken werden en waardoor het licht 
gedimd kon worden en daardoor de gezelligheid in de zaal nog groter werd. 

Speciaal hiervoor had Mien een lichtend hart gemaakt dat ontstoken werd bij 
het spreekgestoelte. Vur Mekaar bracht zowel nieuwe, als oude kerstliederen 
ten gehore en er werd, daar waar het mogelijk was, heel goed meegezongen. 
Na de dienst was er onder het genot van een worstenbroodje en een belegd  
broodje met koffie of thee, nog even nagenoten van deze gezellige kerstviering. 
Tijdens de dienst werden ook nog waxine kaarsjes met kerstgroet, uitgedeeld 
als aandenken aan deze kerstviering. Kortom het was een heel gezellige 
kerstviering waarvoor namens alle leden onze hartelijke dank voor iedereen 
die er aan bijgedragen hebben, deze viering tot een goed einde te brengen.



Kerst 2025



http://www.janvanhoekasten.nl/


Hanny schrijft…………. Samen aan tafel……

Samen eten, samen aan tafel. 

In deze dagen voor Kerst is dit een veel besproken onderwerp. Families komen 
samen om met Kerst aan te schuiven aan de mooist gedekte tafels. Alles tot in 
de puntjes verzorgd en met mooie grote wijnglazen en de allermooiste 
kandelaars om het geheel sfeervol te verlichten. Zo moet het ook volgens de 
reclamefilms en folders. Chique, veel blingbling. Dit alles voorafgegaan door 
het delen van de meest ingewikkelde recepten van gerechten die je fantasie 
ver te boven gaan. Eenvoudige recepten zijn echt kansloos. Het moet ook 
vooral duur klinken en exclusief zijn…

Maar toch is de situatie niet bij iedereen zo. Ik ken ook wel gezinnen waarbij 
Kerst maar zo snel mogelijk voorbij moet gaan. Ook zo bij het gezin van een 
kennis van mij. Er is daar te weinig geld om wat extra’s op tafel te toveren. Deze 
mensen zijn al blij als ze alleen al voldoende op tafel kunnen zetten voor hun 
kinderen. Door ziekte en met de nasleep daarvan ging het met hun bedrijf wat 
minder en daar kwam een aantal jaren geleden ook nog de coronaperiode 
overheen. Soms heb je gewoon pech op pech en is het moeilijk om je hoofd 
boven water te houden. Vreselijk als je dan het advies krijgt om je eigen huis en 
bedrijf maar te voorkopen. Daarmee kon een faillissement voorkomen worden. 
Maar toch zijn de wonden van dit alles bijna te zien! Gelukkig gaat het nu met 
de gezondheid wat beter. Bovendien kan een van de ouders nu weer wat meer 
werken zodat het financieel herstel ingezet is. Maar nog steeds geen overvloed 
op tafel met Kerst. Maar wat ik in deze situatie zo ontzettend geweldig vind, is 
het feit dat de ouders eigenlijk alleen maar dankbaar zijn dat de kinderen 
gezond zijn, het heel goed doen op school en het leuk hebben met hun 
vriendjes. En we zijn samen, zeggen ze. Geen grote glazen met een bodempje 
wijn (zo moet dat tegenwoordig), ook niet met blinkende kandelaars maar aan 
een tafel die gedekt is met heel veel liefde en warmte voor elkaar. Aan een 
eenvoudige dis met alleen maar, ondanks alles toch nog tevreden mensen.  
Hoe waardevol is dan toch dit samen aan tafel zitten? 

Gelukkig zijn er ook gezinnen waar Kerst wel gevierd kan worden met wat 
extra’s op tafel en wat extra aandacht voor elkaar. Soms spreken mensen af dat 
iedereen een gerecht verzorgd. Dat vind ik zo leuk en iedereen draagt dan zo  
een steentje bij aan al het kookwerk. Ik vind het geweldig dat mensen het goed 
hebben en met elkaar genieten van lekker eten en het samenzijn. Ik hoorde 
vorig jaar dat er iemand een oproepje plaatste, op FB dacht ik, of er iemand 
met Kerst alleen was en die werd uitgenodigd bij die persoon op eerste 
Kerstdag. Dat vind ik wel heel nobel hoor. Ik weet niet of ik dat zou willen doen, 
omdat je dan ook een totaal onbekende persoon te gast aan tafel zou kunnen 
krijgen. Maar ja. 
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Wij zijn jl zaterdag trouwens ook te gast aan tafel geweest. De bekende Hans uit 
Asten had een anonieme sponsor gevonden en ons uitgenodigd!!                      
Met wij, bedoel ik de gasten van de werkgroep Mantel‐uit‐Dagen Asten.  
Allemaal mantelzorgers dus. We hadden een mooie club mensen bij elkaar. We 
werden welkom geheten in het Lijssels Vertier in Liessel voor een mooie lunch. 
Iedereen genoot volop. Er was ook nog een grote groep vrijwilligers uit Liessel 
aanwezig. Voor mij dus heel speciaal omdat ik voordat ik naar het mooie Asten‐
Heusden kwam, heel mijn jeugd in Liessel woonde. Leuk om bij dat Lijssels volk 
oud‐klasgenootjes , buurtgenootjes, een nichtje en andere bekenden aantrof.  
Ook sprak ik een vrouw die mij herkende en ze vertelde wie zij was…. Ik zei: Dat 
meen je niet! Ik vroeg haar of zij dan een dochter had, geboren op een bepaalde 
datum een poosje (haha) geleden. Dat klopte en ik wist dus heel zeker wie zij 
was. Wij kregen beide ons eerste kindje in het ziekenhuis in Deurne, op die 
datum. Alleen hoorde ik haar baby al een half uur huilen voordat ons kindje de 
wereld aanschouwde. Daarna lagen we een poosje op dezelfde kamer. Zo mooi 
om weer eens die bijzondere herinnering op te halen met mensen die toen 
dichtbij je waren en toch weer uit beeld zijn verdwenen. Dus werd er verteld wat 
onze kinderen zijn gaan doen waar ze wonen en zo al meer. Zo leuk. 

Tegen het einde van deze gezellige lunch hadden we voor onze "bemiddelaar" 
een verrassing. Alle mantelzorgers hadden een lang houdbaar product 
meegebracht. Dat werd aangeboden om in het deelkastje te kunnen zetten, dat 
Hans in samenwerking met anderen gaat openen. Hopelijk kunnen mensen die 
het financieel even wat minder hebben, hier wat lekkers uit kunnen nemen. 
Ondanks het feit dat je vaak hoort dat die door bepaalde mensen “geplunderd” 
worden, gaan we er toch van uit dat de meeste spullen bij de juiste personen 
terecht zullen komen. We blijven positief en proberen te blijven helpen. Mijn 
moeder zei altijd: “ge kunt beter gaan helpen, dan geholpen moeten worden”.

En zo is het, denk ik.                                                                                                
Hopelijk kunnen mensen met deze spullen ook dit jaar ……..                                   
Samen aan tafel!!

Een mooi Kerst feest en alle goeds voor 2026.

Liefs Hanny





Info over AGV Asten

AGV Asten is de vereniging voor mensen met een lichamelijke beperking of 
chronische aandoening uit Asten, Ommel en Heusden. En doet onder andere:

Sociale, recreatieve en sportieve activiteiten organiseren. Voorlichtingsavonden 
en/of thema middagen houden.                                                                                    
Een eigen contactblad uitgeven (dit blad).

Zie ook: www.agv‐asten.nl

Lid worden van AGV Asten

Heb jij een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening?                            
Je bent welkom als lid van onze vereniging en je partner ook!                                      
En ook voor je mantelzorger. 

Lidmaatschap bied je:                                                                                                        
Elk jaar meerdere gezellige activiteiten.                                                                         
De mogelijkheid om tijdens een maaltijd of activiteit andere leden te leren 
kennen, en zo je netwerk uit te breiden.                                                                            
De mogelijkheid om samen te leren en ervaringen te delen van hoe omgaan met 
ziekte en beperkingen.

Als het bestuur een schriftelijke uitnodiging krijgt voor de viering van een 40, 50, 
of 60‐jarig huwelijk komen twee bestuursleden uiteraard met plezier en nemen 
ook een presentje mee.

Meld wel zelf je jubileum bij de secretaris anders weten we het niet.

Leden die 12½, 25, 40 of 50 jaar lid zijn van onze vereniging ontvangen tijdens de 
Feestmiddag een VVV Cadeaukaart in € overeenkomstig het aantal jaren en een 
mooie bos bloemen.

Wil je lid worden? Neem dan contact op met de secretaris Angelique Shala     
0645 886 006, secretaris@agv‐asten.nl

Voor leden: Ken jij iemand die eigenlijk thuishoort bij AGV Asten                            
en nog geen lid is? Spreek dan met die persoon over AGV Asten, en geef           
zijn/haar contactgegevens van de secretaris. 

Adverteren in ons blad                                                                                            
Informeer naar wat mogelijk is: penningmeester@agv‐asten.nl
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Vertel over onze vereniging en geef het laatste contactblad ter

informatie (Jo Beekers, Jan Thoer en Oele van Dishoeck hebben altijd wel een 

extra exemplaar beschikbaar).

Zie ook: www.agv­asten.nl/lidmaatschap

Wie uit jouw omgeving heeft een lichamelijke beperking of chronische aandoening 

en is nog geen lid. Iemand uit je buurt, een kennis?

Nieuwe leden zijn zeer welkom en vooral jongere leden zijn nodig voor ons 

voortbestaan. Maar ook ouderen en uw mantelzorger(s) zijn van harte welkom.

Voor de toekomst van de vereniging is uitbreiding met jongere leden 

broodnodig. Denk daarom even na over deze vragen:
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Jeu de boulesmiddag

Op vijf november j.l. werd onze jeu de boulesmiddag gehouden. 

Rond de klok van half twee kwamen de deelnemende leden binnen, na 
aankomst werd er eerst genoten van een kopje koffie of thee, wat door Jan 
Thoer verzorgd was. Na even lekker gekletst te hebben, werden ondertussen, 
door Jan de groepen samengesteld en konden we beginnen met het spel. 

Met heel veel plezier werd er volop genoten en gespeeld voor de punten. Wat 
de punten betreft was dat niet het voornaamste. Gezelligheid staat voorop en 
gezellig dat was het.

Na de eerste ronde werd er een korte pauze gehouden en genoot men van de 
consumpties die door de A.G.V. aangeboden werd. Na de pauze werd er 
overgegaan naar de tweede speelronde en werd weer volop gespeeld en de 
deelnemers hadden er duidelijk veel zin in. Na de puntentelling was er voor 
iedereen een klein prijsje. Chapeau voor Jan die deze middag tot in de puntjes 
verzorgd had. Hopelijk volgende keer meer deelnemers, zodat we dit 
evenement kunnen blijven organiseren.

Namens het bestuur

Marion en Mien

Eindkassement

Mieke van Soest

Martien Thoer

Marion van Schaijk

Cor Verhagen

Betsie Verhagen

Toon van Soest

Riet Koolhoven

Rinie Verheijen



Mocht je nog geen pasje hebben met jouw foto erop. Lever dan je 
pasfoto in bij de secretaris of mail je foto aan secretaris@agv­asten.nl. 
Een ingeleverde pasfoto wordt gescand en daarna teruggegeven.

Bel/App Angelique Shala via 0645 886 006
Of mail haar via secretaris@agv‐asten.nl
Na ontvangst van je verhuisbericht, krijg je een nieuwe 
ledenpas, want je adres staat op de pas.
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De bestuursleden kennen 
niet iedereen persoonlijk. 
Neem daarom je AGV Asten 
pasje mee als je je opgeeft  
voor een activiteit, of naar 
een activiteit gaat. Dit voor 
het geval er om gevraagd 
wordt.
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Wil jij ook onze nieuwsbrieven via e­mail?

We sturen vaker e‐mails naar onze leden. bijvoorbeeld als herinnering   
voor het opgeven voor een aktiviteit. Maar van veel leden hebben wij   
geen e‐maiadres.
Wil jij ook onze e‐mails ontvangen?
Ontvang jij nog geen e‐mails van AGV Asten? Stuur dan een e‐mail 
naar secretaris@agv‐asten.nl met daarin je naam en e‐mailadres.



23



24



25



26



27

Hier kan uw 
advertentie komen.

Neem hievoor contact op met

 penningmeester@agv­asten.nl
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