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Beste leden;

Bij deze al weer het eerste                                                                                  
contactblad na de vakantieperiode.                                                                               
Ik hoop dat u allen heeft kunnen                                                                                 
genieten van een welverdiende vakantie. Hopenlijk heeft u weer voldoende 
energie opgebouwd om weer aan onze, georganiseerde activiteiten, deel te 
kunnen nemen.                                                                                                               
Hierbij is weer zoveel mogelijk rekening gehouden met de dingen die onze 
vereniging beoogt. En dat er weer zoveel mogelijk leden deel kunnen nemen 
aan de activiteiten. 

Vóór de vakantieperiode hadden we nog onze busreis. Een verslag van deze 
busreis staat verderop in het contactblad. De volgende activiteiten zoals een 
rondleiding bij het onderduikerskamp in Lierop en het jeu de boules staan op 
het programma. Verdere info in het clubblad of op de activiteitenkalender en 
website. 

Wat mij opvalt is dat we elke keer weer moeten zoeken naar leden die een 
verslagje willen schrijven van een activiteit. Voelt u zich aangesproken om dit 
te willen gaan doen, meld u dat aan bij een van de bestuursleden. 

Ook als u niet zo sterk bent in de Nederlandse taal, laat dit dan geen obstakel 
zijn, want de redactie zal het zeker, indien nodig in overleg met u, corrigeren. 

Meld u ook op tijd aan voor een activiteit. Zo staan er voor de komende 
termijn ook weer een aantal activiteiten op de planning, u kunt deze 
terugvinden op onze activiteitenkalender, op de website en op Facebook. 

We hopen u weer te mogen begroeten op een van onze komende activiteiten. 
Veel leesplezier en we zien ons.

jullie voorzitter

Jo Beekers



Data 2025:  2­16 jan, 6­20 febr, 6­20 mrt, 3­17 apr, 1­15 mei, 5­19 juni, 
                     3­17 juli, 7­21 aug, 4­18 sept, 2­16 okt, 6­20 nov, 4­18 dec. 

Overleden leden

Anja Wijnen‐ Seykens

19/05/1970 ‐ 07/05/2025

Lid sinds 19/11/2009

Mien van der Wallen

06/08/1952 ‐ 18/05/2025

Lid sinds 08/09/2024

Bob van Dam

07/05/1954 ‐ 12/06/2025

Lid sinds 08/02/2023









http://www.janvanhoekasten.nl/




Busreis AGV woensdag 25‐6‐2025

Zo als ieder jaar het uitstapje voor de leden, de verzorgers en/of begeleiders van 
AGV Asten. Er hadden zich weer een flink aantal aangemeld voor deze dag. Helaas 
moesten er op het laatste moment toch nog 6 mensen verstek laten gaan i.v.m. 
ziekte en/of ziekenhuisopname. Uiteindelijk vertrokken we met nog 48 personen. 
Maar niet getreurd, om 8.00 uur stond de bus in Asten‐Heusden en stapten de 
eerste mensen in, vervolgens naar de volgende opstapplaats bij ’t Kwartier. Hier 
werden de rollators ingeladen en stapten de leden rustig in, iedereen was mooi op 
tijd en zo vertrokken we naar het laatste opstappunt in de Ceresstraat. Ook hier 
werden weer een aantal rollators ingeladen en konden de laatste mensen ook hun 
plek in de bus opzoeken. En daar gingen we richting Oudenbosch. Het was 
uitstekend weer en de reis naar Oudenbosch verliep voorspoedig. Aangekomen bij 
de Baseliek stond er, nadat we waren uitgestapt, al een gids ons op te wachten. En 
deze begeleide ons naar de koffiekamer. Nadat iedereen hier aanwezig was, werd 
er onder het genot van koffie met gebak uitleg gegeven en werden we in 2 groepen 
ingedeeld. Elke groep kreeg een eigen gids en zo gingen we op weg naar de 
Baseliek. Hier kregen we het hele verhaal te horen betreffende het ontstaan van de 
Baseliek. Na deze zeer interessante uitleg gingen we weer terug naar de bus, waar 
onze chauffeur Marieke ons al stond op te wachten. Zodra we weer allemaal in de 
bus zaten konden we op weg naar ons volgende adres. Dit was in Sleeuwijk, waar 
de boot al op ons lag te wachten. Nu allemaal rustig de boot op en een plaatsje 
zoeken, op onderdeks, bovendeks of op het buitendek. Maar waar je ook zat, 
overal had je volop zicht op alles wat er te zien was. De schipper begroette ons en 
voer vervolgens weg van de oever. De dames van de boot gingen het lopend buffet 
voor de lunch aan boord van het schip klaarmaken. Het zag er geweldig goed uit en 
er was voor iedereen meer dan voldoende. De tocht met het schip voerde ons over 
het oer‐hollandse rivierenlandschap, waar Maas en Waal samenkomen. Onderweg 
konden wij van alles bewonderen zoals buffels, fjordpaarden, strandliggers, slot 
Loevenstein en de rust en zon die wij mee hadden. Na de lunch was er nog een 
uurtje relaxen op de boot en keerden we rustig terug naar de haven. En nu 
allemaal terug naar de bus en weer terug richting Asten, waar we mooi op tijd 
arriveerden om bij Jan van Hoek aan te sluiten voor het afsluitingsdiner. Zoals altijd 
was dit ook deze keer weer geweldig verzorgd. Na nog gezellig wat nagebabbeld te 
hebben, konden alle deelnemers weer richting huiswaarts. De mensen uit Asten‐
Heusden werden weer thuis gebracht. We kunnen terugkijken op een ontspannen, 
gezellige en geslaagde dag.                                                                                              
Met dank aan allen die deze dag hebben verzorgd. Tot het volgend jaar.





Info over AGV Asten

AGV Asten is de vereniging voor mensen met een lichamelijke beperking of 
chronische aandoening uit Asten, Ommel en Heusden. En doet onder andere:

Sociale, recreatieve en sportieve activiteiten organiseren. Voorlichtingsavonden 
en/of thema middagen houden.                                                                                    
Een eigen contactblad uitgeven (dit blad).

Zie ook: www.agv‐asten.nl

Lid worden van AGV Asten

Heb jij een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening?                            
Je bent welkom als lid van onze vereniging en je partner ook!                                      
En ook voor  je mantelzorger. 

Lidmaatschap bied je:                                                                                                        
Elk jaar meerdere gezellige activiteiten.                                                                         
De mogelijkheid om tijdens een maaltijd of activiteit andere leden te leren 
kennen, en zo je netwerk uit te breiden.                                                                            
De mogelijkheid om samen te leren en ervaringen te delen van hoe omgaan met 
ziekte en beperkingen.

Als het bestuur een schriftelijke uitnodiging krijgt voor de viering van een 40, 50, 
of 60‐jarig huwelijk komen twee bestuursleden uiteraard met plezier en nemen 
ook een presentje mee.

Meld wel zelf je jubileum bij de secretaris anders weten we het niet.

Leden die 12½ , 25, 40 of 50 jaar lid zijn van onze vereniging ontvangen tijdens de 
Feestmiddag een VVV Cadeaukaart in € overeenkomstig het aantal jaren en een 
mooie bos bloemen.

Wil je lid worden? Neem dan contact op met de secretaris Angelique Shala     
0645 886 006, secretaris@agv‐asten.nl

Voor leden: Ken jij iemand die eigenlijk thuishoort bij AGV Asten                            
en nog geen lid is? Spreek dan met die persoon over AGV Asten, en geef           
zijn/haar contactgegevens van de secretaris. 

Adverteren in ons blad                                                                                            
Informeer naar wat mogelijk is: penningmeester@agv‐asten.nl
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Vertel over onze vereniging en geef het laatste contactblad ter

informatie (Jo Beekers, Jan Thoer en Oele van Dishoeck hebben altijd wel een 

extra exemplaar beschikbaar).

Zie ook: www.agv­asten.nl/lidmaatschap

Wie uit jouw omgeving heeft een lichamelijke beperking of chronische aandoening 

en is nog geen lid. Iemand uit je buurt, een kennis?

Nieuwe leden zijn zeer welkom en vooral jongere leden zijn nodig voor ons 

voortbestaan. Maar ook ouderen en uw mantelzorger(s) zijn van harte welkom.

Voor de toekomst van de vereniging is uitbreiding met jongere leden 

broodnodig. Denk daarom even na over deze vragen:
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Op de koffie…………..

Na een drukke periode en een lange vakantie, even bijkomen. Ik ben nog niet in 
de gelegenheid geweest om iemand te benaderen voor een gesprek voor de 
rubriek "Op de Koffie…"

Dus maar een stukje van de persoon in kwestie zelf.

Wij hebben een redelijke mooie vakantie in Oostenrijk en Duitsland gehad. Het 
weer was er beter dan in Nederland. Wij hebben flink genoten van het 
berglandschap en de frisse lucht die er hangt in Oostenrijk. Het eten, de potten 
bier en wijntje smaakten voortreffelijk.

De plaats Anneheim, ligt tegen Villach aan, waar wij de caravan hadden staan. 
Hier konden wij heel goed fietsen, langs de rivier de “Drau”. Deze rivier loopt 
dwars door Villach heen. Je kon helemaal langs de rivier fietsen, met 
uitstekende fietspaden en wegen. Je ligt hier in de punt van Italië en Tsjechië, in 
een klein half uurtje was je in beide landen. Verder natuurlijk nog de mooie 
wandelroutes de bergen in, naar top of de vele bergmeertjes. Zelf lagen wij aan 
de Ossiachersee. Een heel mooien zuiver meer, waar je goed in kunt zwemmen. 
Je hebt er ook leuke dorpjes langs het meer, die allemaal met de fiets te 
bereiken zijn. Bij diverse waren er ook mooie bezienswaardigheden. En er zijn 
mooie autoroutes die je naar de hoge bergtoppen sturen. Erg mooi om te doen.

De terugreis ging via Duitsland en daar zijn wij voor enkele dagen gestopt bij de 
Moezel. Vele van jullie zullen deze streek wel kennen. Wij lagen in de buurt van 
Cochem. Tussen de mooie wijnranken lag onze camping bij een mooi kasteel en 
aan de Moezel. Na goed uitgerust te zijn, zijn we naar huis gereden. De heen en 
terugreis zijn goed verlopen, we hebben goed kunnen rijden. Dus nu weer aan 
de slag voor A.G.V.

Onze volgende activiteit is op 9 september a.s. naar het onderduikerskamp 
“Dennelust” in Lierop. Hier naar toe, gaan we op eigen gelegenheid. Wil je 
hieraan deelnemen dan vóór 28 augustus telefonisch opgeven bij Mien Snijders  
0657 758 620 Eigen bijdrage is € 5,‐ te betalen bij aankomst bij Pastoorke van 
Moorsel in Lierop.

Verder tot gauw en groetjes van ons.

           Ton en Franca Bakens
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Hanny schrijft..........   Afscheid nemen….

Afscheid nemen van dingen die je lief zijn of waar je van houdt is vaak nog niet zo 
eenvoudig. Afscheid nemen van spullen die je al jaren hebt bijvoorbeeld. Vaak 
met een heel verhaal er aan vast. Dat afscheid nemen doet zich voor als je gaat 
verhuizen en zeker als je ook nog “kleiner” gaat wonen. 

Maar ook als je de zolder of je schuurtje gaat opruimen. Tegenwoordig heet dat 
ook “ontspullen”. Jonge mensen hebben hier vaak minder moeite mee dan de 
wat oudere. Veel mensen hebben dan ook een seund zolder. Daar vindt je 
spullen die je eigenlijk overcompleet hebt maar niet wegdoet voor “ in het geval 
dat…”. Mocht je dan eens alle moed bij elkaar geraapt hebben en over voldoende 
energie beschikken om te beginnen met de grote opruimklus, komt er weer een 
andere factor een rol spelen. Zo ook bij mij. 

Bepakt met lege dozen en kratten op zolder aangekomen, moet ik toch echt even 
gaan zitten. En wat rondkijkend, zie ik daar een stapeltje kinderboekjes liggen. 
Wat gaaf dat zijn boekjes van: Wipneus en Pim en die uit de Veldboeketreeks van 
schrijver Henri Arnoldus met de heks Oelaboela. Jonge wat waren dat spannende 
verhalen. In hetzelfde stapeltje boeken ligt een poeziealbum…. Even kijken..O kijk 
hier, een boodschap van mijn mama. Zo lief. Heel persoonlijk en versierd met 
mooie plaatjes. Ik blader door het mooi versierde boekje en lees een gedichtje 
van een klasgenootje waar ik heel vaak mee speelde. Ze is al jaren geleden 
overleden.  

Dan ook nog een verhaaltje van de juf van de eerste klas. Compleet met een 
mooie tekening door haarzelf gemaakt. Dat kon ze echt goed.  Ik leg het album 
weer op het stapeltje en ga nu toch echt selecteren wat weg mag.  Kom ik weer 
een doos  tegen met de allereerste kleertjes van onze kinderen. Heel mooi en 
zorgvuldig ingepakt en wat zien ze er toch schattig uit.  Even een foto maken en 
in de familie app droppen. Geen mama zou het tegenwoordig  in haar hoofd 
halen om het haar kindje aan te doen. En toch wordt ik overstroomd door mooie 
herinneringen. In dezelfde doos zie ik de Nijntje rammelaar liggen waar beide 
kinderen dol op waren.  Zo blijf ik nog even in de doos rommelen, sluit ze weer 
netjes en zet ze in een hoek. Daar komen de spullen te staan, die deze 
opruimronde toch weer overleven. 

Ik sta op en ga wat dozen, waar kleding en aanverwante artikelen in zitten, even 
doorneuzen. Ook weer enkele speciale herinneringen komen boven. Dit droeg ik 
toen onze vrienden feest hadden, mag toch wel weg. Gelukkig heb ik enkele 
dozen bij de trap staan… het gaat goed! 

Dan krijg ik een appje. De huisarts is langs geweest bij mijn tante. Het gaat niet 
goed en de vooruit zichten zijn best alarmerend. Ik ga naar beneden om het mijn 
man te vertellen. De opruimaktie wordt abrupt afgebroken. We spreken af dat 
we eerder gaan eten en daarna even gaan kijken hoe het met haar is. 
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Veel dingen die ik samen met mijn tante ondernomen heb passeren de revue. 
Op de koffie naar Texel bij mensen die in de oorlog bij onze familie 
ondergedoken waren, Deventerkoek halen in Deventer, struinen over de 
Dappermarkt en Waterlooplein in Amsterdam. Lekker met de trein erop uit.          
Ook op de koffie naar een neef van mijn vader in Hilvarenbeek. Maar dàn wilde 
ze zelf rijden want daar wist ze de weg naartoe. Samen appels schillen om 
overheerlijke appelmoes te maken. Zoveel leuke dingen samen met haar gedaan. 
                                                                                                                                      
Helaas heb ik inmiddels afscheid van haar moeten nemen. Dat is dan weer een 
heel ander afscheid nemen als dat van je bewaarde spulletjes op je zolder. Dat 
staat in schril contrast met elkaar. Toch weten we dat ieder leven eindig is maar 
je wilt dat moment vaak zover mogelijk voor je uit schuiven.. Niet nu al…. 
Daarom denk ik dat je zo veel mogelijk mooie dingen samen moet doen. Het is 
soms later dan je beseft. En dan plots is het zo ver en blijven slechts je 
herinneringen. Moet je afscheid nemen. 

Liefs Hanny

Rabo ClubSupport 2025

Traditie: vanzelfsprekend doen wij ook dit jaar                                                       

mee met de actieRabo ClubSupport.

De Rabobank verdeelt ieder jaar een geldbedrag onder de deelnemende goede 

doelen. De leden van de bank bepalen, door te stemmen, welke vereniging een 

financiële bijdrage krijgt en hoeveel. Stemmen kan van 1 t/m 23 september.

Alleen leden van de Rabobank kunnen stemmen. Dit gaat via de Rabo App of 

Rabo Online Bankieren. Hiervoor is geen stemcode nodig.

Elke stem brengt een geldbedrag op en alle stemmen tellen, dus probeer zoveel 

mogelijk mensen in je omgeving te mobiliseren (bijv. partner,(klein)kinderen, 

vrienden, buren, enz.).

Hopelijk krijgen we ook dit jaar weer een aardig bedrag bij elkaar!

Je mag 3 stemmen uitbrengen maar wel op 3 verschillende verenigingen!

Stem dus ook op de Jeu de Boulesclub Asten, zij adviseren hun leden ook om op 

ons te stemmen. Alvast bedankt voor jullie stem.

Jo, Angelique, Oele, Marion, Mien en Ton.                                                         

Bent je zelf niet in de gelegenheid of mis je de nodige kennis, twijfel dan geen 

moment en neem contact met ons op via: of tel. 0645 886 006.                           

Wij helpen je graag.
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JEU DE BOULES

Op woensdag 5 november gaan we weer jeu de boulen.

Evenals vorig jaar is dit op de locatie van J.B.C. Asten 
(ingang  via het pad tussen voorheen Blokker en het 
Streekhuis)

Voor deelname kunt u zich vóór 29 oktober telefonisch 
melden bij: Mien Snijders 0657 758 620.                
Deelname is gratis. Aanvang van de wedstrijden 13:30 uur.  
Als u zich heeft aangemeld, dan moet u zich in het clubhuis 
melden tussen 13:00 en 13:15 uur.



Mocht je nog geen pasje hebben met jouw foto erop. Lever dan je 
pasfoto in bij de secretaris of mail je foto aan secretaris@agv­asten.nl. 
Een ingeleverde pasfoto wordt gescand en daarna teruggegeven.

Bel/App Angelique Shala via 0645 886 006
Of mail haar via secretaris@agv‐asten.nl
Na ontvangst van je verhuisbericht, krijg je een nieuwe 
ledenpas, want je adres staat op de pas.
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De bestuursleden kennen 
niet iedereen persoonlijk. 
Neem daarom je AGV Asten 
pasje mee als je je opgeeft  
voor een activiteit, of naar 
een activiteit gaat. Dit voor 
het geval er om gevraagd 
wordt.
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Wil jij ook onze nieuwsbrieven via e­mail?
We sturen vaker e‐mails naar onze leden. bijvoorbeeld als herinnering            

voor het opgeven voor een aktiviteit. Maar van veel leden hebben wij              

geen e‐maiadres.

Wil jij ook onze e‐mails ontvangen?
Ontvang jij nog geen e‐mails van AGV Asten? Stuur dan een e‐mail naar 

secretaris@agv‐asten.nl met daarin je naam en e‐mailadres.
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Digitaal KompAS van Onis Welzijn
                                               Gratis hulp bij al uw digitale vragen!
 
Heeft u moeite met uw smartphone of tablet? Of wilt u eindelijk die e‐mail kunnen 
versturen of iets opzoeken op internet? Of het nu gaat om het downloaden van een 
bestand, het installeren van een app of het instellen van uw e‐reader, de vrijwilligers van 
Digitaal KompAS van Onis Welzijn staan voor u klaar.

Kom gerust langs tijdens ons inloopspreekuur. Het inloopspreekuur is iedere 
maandag tussen 10:00 en 12:00 uur in ’t Kwartier in Asten.                                     
Bij het inloopspreekuur wordt u door deskundige vrijwilligers geholpen met dat 
wat u digitaal lastig vindt. Het maakt niet uit of u al ervaring heeft of helemaal 
nieuw bent in de digitale wereld, de vrijwilligers van het Digitaal KompAS zorgen 
ervoor dat u weer verder kunt.

Kunt u niet naar het inloopspreekuur komen of stelt u uw vraag liever eerst 
telefonisch/ Het Digitaal KompAS is ook elke werkdag bereikbaar tussen 9:00 en 
12:00 uur, op nummer 0493 441 2 63.

Met vriendelijke groet,

Saskia Bekken
Coördinator taal

Aanwezig op
Maandag  
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

Tel. 0493 441 269 (ook WhatsApp)

Benieuwd naar wat Onis Welzijn allemaal doet?  www.oniswelzijn.nl

Benieuwd naar wat we bij Onis Welzijn allemaal doen? Lees ons jaarverslag.
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Hier kan uw 
advertentie komen.

Neem hievoor contact op met

 penningmeester@agv­asten.nl
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