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Beste mensen:
Als ik dit voorwoord aan het schrijven ben zit ik nog midden in het 
feestgedruis van carnaval en ik hoop dat jullie ook, op uw eigen 
manier, van dit volksfeest heeft mogen genieten. 

En zijn wij, als AGV al weer bezig met de voorbereidingen van onze 
eigen activiteiten. 

De eerstvolgende activiteit is de winterwandeling waarvan ik hoop dat 
elke deelnemer hieraan heel veel plezier mag beleven. Ik hoop dat er 
zich veel leden zich opgegeven hebben.

Verder staat de paasbrunch op het programma. Geef u daarom op tijd 
op en als u verhinderd bent laat het dan een van uw kinderen; 
mantelzorgers of iemand uit uw kennissenkring doen. Omdat 
mantelzorgers van onze leden ons grootste respect verdienen wil ik 
hen hierbij toch even in het zonnetje zetten. Daarom zullen wij bij de 
komende Algemene Leden vergadering voorstellen dat zij ook lid van 
onze vereniging kunnen worden. 

Ook zullen er wat veranderingen/aanpassingen gaan plaatsvinden 
binnen onze vereniging, maar hierover zal op de komende algemene 
leden vergadering verder uitleg worden gegeven.

Dan wil ik u ook  nog  met klem vragen, om u op te geven voor een 
activiteit, u te houden aan de vermelde datum zoals aangegeven in de 
activiteitenkalender. Ook hiervoor mag je iemand van eerder 
genoemden inschakelen maar de inschrijfdatum is heel belangrijk. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kan u contact 
opnemen met een van de bestuursleden. Ik wens u allemaal heel veel 
leesplezier en hoop u op een van onze activiteiten te mogen 
begroeten.

Jullie voorzitter: Jo Beekers.



In ons Januarinummer heeft de Bibliotheek ook al aandacht gegeven aan dit 
onderwerp, waar ik een grote interesse in heb. Samen met hen gaan wij 
binnenkort een speciale Themamiddag voor jullie organiseren. Eenieder is dan 
van harte welkom en uiteraard mag je vragen stellen. Ik denk dat het bijzonder 
leerzaam kan zijn, ook om de kennis weer wat op te frissen.
Oele van Dishoeck

Informatiepunt Digitale Overheid
Tegenwoordig kun je steeds meer regelen via de computer en het internet. Ook 
contact met de overheid, zoals de gemeente en de Belastingdienst, gaat steeds 
vaker digitaal. Niet voor iedereen is dit even vanzelfsprekend. Veel mensen 
vinden dit lastig.
Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die hulp nodig heeft? Kom dan 
langs in de bibliotheek bij het Informatiepunt Digitale Overheid. We denken 
graag met je mee en geven je de juiste informatie zodat je verder kunt. Je kunt 
bij dit punt ook terecht met vragen over e‐books, e‐reader, tablet of 
smartphone. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek, gebruikmaken van dit 
Informatiepunt is voor iedereen gratis.

Spreekuur
Neemt je vraag wat meer tijd in beslag? Dan kan het zijn dat we je 
doorverwijzen naar het spreekuur. Op die momenten is er altijd iemand 
aanwezig op het Informatiepunt die je te woord kan staan. Op  kun je zien op 
welke momenten er een spreekuur is in welke bibliotheek. Op deze momenten 
kun je uiteraard ook zelf binnenlopen. 

Ben je benieuwd naar de andere spreekuren en activiteiten die de bibliotheek 
organiseert? Neem dan een kijkje op:

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten 





Activiteiten in de komende 2 maanden

Inmiddels is de eerste activiteit van dit jaar al gepasseerd. 

Op dinsdag 20 februari j.l. stond de “Winterwandeling” op de planning. 
Henk en Harrie hadden een leuke tocht uitgezet en deze zou worden 
afgesloten met een kop heerlijke erwtensoep bij J. van Hoek. Helaas had 
zich maar 1 persoon aangemeld en hebben wij dit moeten afzeggen.

Wat niet in de activiteitenkalender staat, is het optreden van de ons 
welbekende zanggroep “Vur Mekaar” Deze bestaan 15 jaar willen dit 
vieren met een gratis optreden in Hotel Centraal in Someren. Op zondag 
10 maart a.s. van 14.30 – 17.30 uur. Hiervoor is iedereen uitgenodigd. (zie 
verderop in het contactblad)

De volgende activiteit is “Kaarten/Spellenmiddag” op donderdag 14 
maart. Hiervoor kunt u zich nog  opgeven vóór 13 maart a.s. bij: Ton 
Bakens, Havercamp 26, Asten 06­10069253. Dit is in zaal J. van Hoek en 
begint om 13.00 uur en zal duren tot ca. 16.30 uur, deelname is gratis en 
iedereen kan genieten van een gratis consumptie.

Dan volgt op woensdag 27 maart de “Paasbrunch” van 11.30 tot ca. 
13.45 uur in zaal J. van Hoek. Hiervoor moet je je op dinsdag 19 maart 
tussen 13.30 en 17.00 uur  opgeven bij: Marian Thoer, burgemeester 
Ruttenplein 124, Asten. Kosten voor deze brunch zijn € 10,­ p/p te betalen 
bij opgave.

En vervolgens komen we op dinsdag 23 april om 13.30 samen bij zaal  
van Hoek voor de “Algemene Leden Vergadering”. In de pauze zal er 
koffie/thee met cake worden geserveerd en na de vergadering is het voor 
alle aanwezigen gratis kienen. (hierover meer in dit contactblad)

Dan gaan we op woensdag 15 mei “Jeu de Boulen”. aanvang 13.15 uur. 
Hiervoor moet je opgeven vóór 10 mei a.s. bij: Marian Thoer, 
burgemeester Ruttenplein 124 Asten  0493­693100

Let op! Dit jeu de boulen is niet waar we voorgaande jaren zijn geweest, 
maar op de locatie van Jeu de Boulesclub Asten. Pr.Bernhardstraat 5, 
Asten. Dit kunt u vinden via de achterpad achter keurslager Louwers.

In het contactblad van mei komen we dan terug op de volgende 
activiteiten.



Overleden leden:

Leo Snijders    
lid sinds 01/02/2019
01/10/1942 ‐ 09/12/2023 

Jan Peeters  
lid sinds  16/05/2011

26/11/1950 ‐ 01/02/2024 

Data 2024:  4­18 jan, 1­15 febr, 7­21 mrt, 4­18 apr, 2­16 mei, 6­20 juni, 
                     4­18 juli, 1­15 aug, 5­19 sept, 3­17 okt, 7­21 nov, 5­19 dec. 



http://www.janvanhoekasten.nl/


zie de agenda op www.agv‐asten.nl

Noteer je aanmeldingen in je agenda / kalender
Blijkt na je aanmelding voor een activiteit dat je
niet kunt, meld je dan af op het adres waar je jezelf 
hebt opgegeven.

Actuele info:

Aanmeldingen:
Verhinderd:

Activiteiten 2024

Algemene Leden Vergadering 23 april 2024
(13:30 uur bij Jan van Hoek)
Hierbij nodig ik alle leden uit voor de jaarlijkse A.L.V. Op de agenda 
staan de volgende punten:

Jo Beekers









Nieuwe bestuursleden welkom

Nieuwe bestuursleden zijn altijd van harte welkom. Heb jij hart voor de 
vereniging en interesse om AGV Asten mee te dragen en te leiden, 
neem dan contact op met iemand van het bestuur. En informeer 
vrijblijvend wat bestuurslid worden inhoudt en of het bij je past. 
Bestuurlijke ervaring is welkom, maar niet vereist. 
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Vertel over onze vereniging en geef het laatste contactblad ter
informatie (Jo Beekers, Jan Thoer en Oele van Dishoeck hebben altijd 
wel een extra exemplaar beschikbaar).
Zie ook: www.agv­asten.nl/lidmaatschap

Wie uit jouw omgeving heeft een lichamelijke beperking of chronische aandoening 

en is nog geen lid. Iemand uit je buurt, een kennis?

Nieuwe leden zijn zeer welkom en vooral jongere leden zijn nodig 
voor ons voortbestaan. Maar ook oudere en uw mantelzorger(s) 
zijn van harte welkom.
Voor de toekomst van de vereniging is uitbreiding met jongere 
leden  leden broodnodig. Denk daarom even na over deze vragen:
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Op de koffie bij…………….
Familie Madou,

Goeden dag samen, Martien en Diny. Leuk jullie op zo’n druilige dag te 
mogen ontmoeten. Diny zei, normaal heb ik de vitrage altijd open, maar 
nu hebben we ze dicht. Ik ben dit slechte weer meer dan zat, wij willen 
naar buiten, er op uit.

Alle twee zijn geboren in Heusden, waar ze 77 jaren hebben gewoond en 
vertoefd. Nu wonen ze al weer 7 jaar, gelukkig en tevreden in “de Coster”  
(appartementen gebouw) tegenover de oude meisjesschool van Asten.

Samen hebben ze 3 kinderen, een dochter en twee zonen. Hun jongste 
zoon is helaas op jonge leeftijd verongelukt, maar is nog altijd in hun 
midden. Hun dochter en schoonzoon wonen in Zandpoort­Noord. Ver van 
huis, maar ze zien elkaar regelmatig. Hun zoon en schoondochter met 
hun twee meiden wonen in Asten. Daar hebben ze veel vreugde en  
plezier van, zo kort bij huis.

Martien en Diny hebben hun tuindersbedrijf al vroeg van de hand moeten 
doen, vanwege de gezondheid van Diny. Na lang dokteren en 
onderzoeken kwamen ze erachter dat Diny haar nieren nog maar voor 
30% werkten.

Diny is in aanraking gekomen met de AGV door een bestuurslid van toen. 
Op aanraden daarvan is Diny lid geworden, nu al ca. 18 jaar geleden en 
Martien is er, nadat hij hartritmestoornissen kreeg inmiddels ook al 12 jaar 
bij. Samen zijn ze dus al geruime tijd lid van onze vereniging.

Diny heeft voorheen in de zorg gewerkt en haar opleiding in Helmond 
gevolgd. Om deze opleiding te volgen moest ze vroeger helemaal van 
achter uit de peel naar Helmond fietsen. Daarna heeft ze lang in Helmond 
in de zorg gewerkt.

Martien en Diny hebben samen gebridget, totdat het voor Diny te 
vermoeiend werd om zo lang achter elkaar te spelen.

Martien is een fervent “dammer”. Hij is ook al 52 jaar lid van de damclub. 
Begonnen bij “Cor Clevis”, een café midden op de Markt in Asten. Bij dit 
café hingen op een raam in de zijgevel, de wedstrijdplanning en de 
uitslagen van NWC en die kon je daar dan bekijken.

Samen gingen ze ook op bridge­weekenden, overdag fietsen en dan          
’s avonds bridgen. Of alleen met de fietsen weg en hebben al veel 
provincies  aangedaan. Friesland, Drenthe, Overijssel en ga zo maar 
door.
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Martien gaat ook graag vanuit “de Coster" naar Limburg fietsen, daar 
waar zijn familie heeft gewoond. Samen houden ze ook van muziek en op 
de T.V. kijkt Diny graag naar natuur documentaires en kwissen. Martien 
kijk graag naar alle wielersporten, zoals veldrijden. Onlangs op zondag 
had hij weer echt genoten van “van der Poel” en de tour de France wil hij 
ook niet missen.

Het vernieuwde contactblad vinden ze prachtig en de onlangs verschenen 
nieuwsbrief heel duidelijk. Dit is een heel goed idee, want die hang je op 
het prikbord en dan vergeet je de activiteiten niet zo snel. “clubhuis” Jan 
van Hoek is voor ons altijd goed en gezellig en de activiteitenlijst ziet er 
weer prima uit.

Het laatste wat ze nog kwijt wilden was:

Je moet het leven aanpassen aan de mogelijkheden die je hebt en naar je 
lichaam luisteren.

Bedankt Martien en Diny, het was gezellig.

Toon Bakens
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Rubriek: Hanny schrijft tussendoor:.........

Geen woorden voor……

Enkele dagen geleden kreeg ik een mail van de gemeente Asten omdat 
wij meedoen met het plan centrumvisie. Hier denken bewoners en 
mensen uit diverse verenigingen mee over het leefbaarder maken en 
behouden van het centrum van Asten.

Hier het bericht:

“De lampjes in het Ploegmakerspark worden binnenkort verwijderd. 
Tijdens Carnaval hebben personen aan de kabels getrokken en de 
meterkast opengetrokken. Ook is er een haspel weggenomen. Om meer 
problemen te voorkomen hebben we besloten dat de lampjes en 
aanwezige bekabeling wordt verwijderd.”

Ik vraag me dus heel erg af wat carnavalsvierders bezielt om zoiets 
“lolligs” te gaan doen. Ik zie er totaal geen lolligs in. Carnaval is een 
feest wat verbinding zou moeten brengen. Nu zie ik alleen maar 
verliezers. Op de eerste plaats de mensen die zich inzetten om Asten 
leefbaarder en veiliger en gezelliger te maken. En daarmee ook de 
gemeente Asten omdat dit natuurlijk ook geld gekost heeft…. Het geld 
waar we zo zorgvuldig mee om moeten gaan zodat we zoveel mogelijk 
goede plannen kunnen realiseren. Op de tweede plaats ook de 
vernielers zelf, want die zullen voor de herstelkosten op moeten 
draaien… Gelukkig worden deze acties vaak door omstanders gefilmd 
en zijn de vernielers wel te achterhalen en gaat er bij hen toch nog een 
lampje branden….

Ik snap dit gewoon niet. Ik heb er geen woorden voor. Hoe is het zo ver 
gekomen? Dit moeten we tot het normale beschouwen terwijl we niet 
van de houten paardjes in de draaimolen mogen genieten… Heb jij het 
antwoord, vertel het mij!! Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van 
“red de wereld, help het milieu, ga niet vliegen, denk hier en denk 
daaraan, enz, enz. Daar ben ik het wel mee eens maar dan zou je 
zeggen dan begin je daar  toch zelf mee; in je eigen omgeving. Zorg 
ervoor dat het veilig , gezellig en zuiver en mooi wordt en blijft. Welvaart 
en welzijn gaan vaak samen, evenals welvaart en een gezonde 
economie. Zorg dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven, geef 
zin aan je leven. Draag je positieve steentje hieraan bij. Misschien 
kunnen de vernielers zich aanmelden bij de werkgroep centrumvisie, 
zodat we hun visie (hoe en wanneer kunnen we iets vernielen) mee 
kunnen nemen in de planning…. Scheelt tijd en geld! 

Gelukkig heb ik ook de andere kant van ons volksfeest Carnaval 
gezien… leuk uitgedoste vrolijke mensen die er een waar feest van 
kunnen maken. 

Die er veel energie in steken om samen een mooie praalwagen te 
bouwen, zodat ze die vol trots in de optocht tonen aan alle 
belangstellenden. Velen ook super grappig verkleed, anderen een rode 
zakdoek om of een piepklein feesthoedje. En weet je, alles is oké! 
Iedereen geniet. Ik voel ook heel veel saamhorigheid, geweldig mooi 
vind ik dat. Ook geweldig als ik kleine kinderen zie meedoen in de 
optocht. Ik hoorde een klein jongetje tegen zijn pappa zeggen: “allemaal 
vrolijke mensen.”  Nou ja, ik stond met mijn mond vol tanden. Dat jochie 
wist dat dus al. Ik vond dat zo geweldig. 

Een goede kennis van ons behaalde de eerste prijs voor in de optocht in 
een naburig dorp. Super eenvoudige act maar zo ontzettend leuk 
bedacht. Gekleed als iemand die aan de grote schoonmaak was, 
gewapend met grote stofzuiger, ragebol  dweilen enz. liep zij mee.  Op 
haar aankondiging stond: Ik hou van een schonne carnaval. Ze bracht 
het ook met veel overgave…. Top. Zo gaaf. Zo’n eenvoudig idee . Je 
ziet het wel vaker bv. in Stiphout liep een waarzegger mee… hij liep 
naar de toeschouwers en zei alleen maar: “Waar.” En hoe goed dat dat 
gespeeld wordt….droge humor. Mensen laten lachen, hoe leuk is dat. 
Mensen vergeten hun eventuele sores en genieten volop. Dit is dus ook 
Carnaval. Zo kan het dus gelukkig ook nog. Veel lof en woorden genoeg 
om complimenten uit te delen!!            

Groet Hanny

Hanny is getrouwd. Ze heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen, die ze 
altijd "mijn edelstenen" noemt.
Hanny heeft met heel veel plezier gewerkt als psychiatrisch 
verpleegkundige. Sinds 1986 is Hanny mantelzorger. 
In 2005 was zij medeoprichter van de werkgroep Mantel ­ uit ­ Dagen, 
waar zij zich nog altijd actief voor inzet.
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Rubriek: Hanny schrijft tussendoor:.........

Geen woorden voor……

Enkele dagen geleden kreeg ik een mail van de gemeente Asten omdat 
wij meedoen met het plan centrumvisie. Hier denken bewoners en 
mensen uit diverse verenigingen mee over het leefbaarder maken en 
behouden van het centrum van Asten.

Hier het bericht:

“De lampjes in het Ploegmakerspark worden binnenkort verwijderd. 
Tijdens Carnaval hebben personen aan de kabels getrokken en de 
meterkast opengetrokken. Ook is er een haspel weggenomen. Om meer 
problemen te voorkomen hebben we besloten dat de lampjes en 
aanwezige bekabeling wordt verwijderd.”

Ik vraag me dus heel erg af wat carnavalsvierders bezielt om zoiets 
“lolligs” te gaan doen. Ik zie er totaal geen lolligs in. Carnaval is een 
feest wat verbinding zou moeten brengen. Nu zie ik alleen maar 
verliezers. Op de eerste plaats de mensen die zich inzetten om Asten 
leefbaarder en veiliger en gezelliger te maken. En daarmee ook de 
gemeente Asten omdat dit natuurlijk ook geld gekost heeft…. Het geld 
waar we zo zorgvuldig mee om moeten gaan zodat we zoveel mogelijk 
goede plannen kunnen realiseren. Op de tweede plaats ook de 
vernielers zelf, want die zullen voor de herstelkosten op moeten 
draaien… Gelukkig worden deze acties vaak door omstanders gefilmd 
en zijn de vernielers wel te achterhalen en gaat er bij hen toch nog een 
lampje branden….

Ik snap dit gewoon niet. Ik heb er geen woorden voor. Hoe is het zo ver 
gekomen? Dit moeten we tot het normale beschouwen terwijl we niet 
van de houten paardjes in de draaimolen mogen genieten… Heb jij het 
antwoord, vertel het mij!! Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van 
“red de wereld, help het milieu, ga niet vliegen, denk hier en denk 
daaraan, enz, enz. Daar ben ik het wel mee eens maar dan zou je 
zeggen dan begin je daar  toch zelf mee; in je eigen omgeving. Zorg 
ervoor dat het veilig , gezellig en zuiver en mooi wordt en blijft. Welvaart 
en welzijn gaan vaak samen, evenals welvaart en een gezonde 
economie. Zorg dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven, geef 
zin aan je leven. Draag je positieve steentje hieraan bij. Misschien 
kunnen de vernielers zich aanmelden bij de werkgroep centrumvisie, 
zodat we hun visie (hoe en wanneer kunnen we iets vernielen) mee 
kunnen nemen in de planning…. Scheelt tijd en geld! 

Gelukkig heb ik ook de andere kant van ons volksfeest Carnaval 
gezien… leuk uitgedoste vrolijke mensen die er een waar feest van 
kunnen maken. 

Die er veel energie in steken om samen een mooie praalwagen te 
bouwen, zodat ze die vol trots in de optocht tonen aan alle 
belangstellenden. Velen ook super grappig verkleed, anderen een rode 
zakdoek om of een piepklein feesthoedje. En weet je, alles is oké! 
Iedereen geniet. Ik voel ook heel veel saamhorigheid, geweldig mooi 
vind ik dat. Ook geweldig als ik kleine kinderen zie meedoen in de 
optocht. Ik hoorde een klein jongetje tegen zijn pappa zeggen: “allemaal 
vrolijke mensen.”  Nou ja, ik stond met mijn mond vol tanden. Dat jochie 
wist dat dus al. Ik vond dat zo geweldig. 

Een goede kennis van ons behaalde de eerste prijs voor in de optocht in 
een naburig dorp. Super eenvoudige act maar zo ontzettend leuk 
bedacht. Gekleed als iemand die aan de grote schoonmaak was, 
gewapend met grote stofzuiger, ragebol  dweilen enz. liep zij mee.  Op 
haar aankondiging stond: Ik hou van een schonne carnaval. Ze bracht 
het ook met veel overgave…. Top. Zo gaaf. Zo’n eenvoudig idee . Je 
ziet het wel vaker bv. in Stiphout liep een waarzegger mee… hij liep 
naar de toeschouwers en zei alleen maar: “Waar.” En hoe goed dat dat 
gespeeld wordt….droge humor. Mensen laten lachen, hoe leuk is dat. 
Mensen vergeten hun eventuele sores en genieten volop. Dit is dus ook 
Carnaval. Zo kan het dus gelukkig ook nog. Veel lof en woorden genoeg 
om complimenten uit te delen!!            

Groet Hanny

Hanny is getrouwd. Ze heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen, die ze 
altijd "mijn edelstenen" noemt.
Hanny heeft met heel veel plezier gewerkt als psychiatrisch 
verpleegkundige. Sinds 1986 is Hanny mantelzorger. 
In 2005 was zij medeoprichter van de werkgroep Mantel ­ uit ­ Dagen, 
waar zij zich nog altijd actief voor inzet.

Wil jij ook onze nieuwsbrieven via e­mail?



Mocht je nog geen pasje hebben met jouw foto erop. Lever dan 
je pasfoto in bij de secretaris of mail je foto aan 
secretaris@agv­asten.nl. Een ingeleverde pasfoto wordt 
gescand en daarna teruggegeven.

Bel/ App Oele van Dishoeck via 0654 654 001 
Of mail hem via secretaris@agv‐asten.nl
Na ontvangst van je verhuisbericht, krijg je een nieuwe 
ledenpas, want je adres staat op de pas.
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Dit willen wij, samen met jullie, vieren in de zaal van Hotel Centraal aan 
het Wilhelminaplein in Someren. Deze middag zal beginnen om 14.30 uur 
en rond de klok van 17.30 uur zullen we er weer een einde aan breien. De 
zaal is open vanaf 14.00 uur. We hopen op een gezellige, grote opkomst. 
Jullie als oud­leden en/of "Vaste klanten" van ons zijn hierbij van harte 
uitgenodigd om samen met ons het glas te heffen op ons 3e lustrum.    
Op deze middag zullen wij een gedeelte van ons repertoire zingen oud­
Hollands, Duits, Country, Flower­Power en een verrassings­act tot slot. 
Ook zal er een muzikaal gastoptreden zijn. We hopen dat we jullie mogen 
verwelkomen op deze muzikale "trip down memory Iane".

Hotel Centraal Someren
10 MAART 2024 Van 14:30 tot 17:30

Gratis Entree
Een middag vol muziek, herinneringen en anekdotes.
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http://www.buitenbeter.nl/
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WOORDZOEKER
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